Rust nu maar uit, je hebt je strijd gestreden,
je hebt het meer dan moedig gedaan.

Wie kan begrijpen wat je hebt geleden?
Wie kan voelen wat je hebt doorstaan?

Na een leven van zorg en toewijding voor anderen
is van ons heengegaan

Johan “de Jo” Wuijts

echtgenoot van
Julia Martin

Geboren te Mortsel op 6 oktober 1944 en rustig ingeslapen
in het Coda Hospice te Wuustwezel op 24 oktober 2018.

Lid van Duivenbond de Patvinders en
lid van de Veteranen Voetbalbond RAFCOS.

Wij nodigen u uit om samen met ons afscheid te nemen van de Jo
in het “Uitvaarthuis”, Gemeenteplaats 9 te Brecht op
woensdag 31 oktober 2018 om 10.00 uur.

Aansluitend is de verstrooiing op de begraafplaats
Kerkhofweg te St. Job.

KOESTER DE MOOIE MOMENTEN

De familie Wuijts — Martin
p.a. 2960 St. Job Zandstraat 4b 107
Online condoleren kan via: www.uitvaarthuis.com

“Uitvaarthuis” Frank Hensen Tel.: 03 313 86 74

Dit melden u:

Julia Martin
zijn echtgenote

Marleen Wuijts
Giovani De Dobbelaer
Angelo De Dobbelaer
Werner en Erika Wuijts — VVan Havenbergh
Jens Wuijts
Ellen Wuijts
zijn kinderen en Kleinkinderen

Marleen en Joel Huygh — Herygers
llse Huygh
Wendy en Djemal Mutsaert — Duvacak
Sara, Emir
de kinderen en kleinkinderen van Julia

Zijn broer, schoonzussen, neven en nichten.
De families Wuijts, Martin, Klaassen, Wouters.



